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Onze Missie is om te dienen in 
Thailand om zodoende Gods licht te 
laten schijnen op de plek waar we 
geplaatst worden. 
 
Op onze website kunt u meer lezen 
over onze plannen. 
www.berkeninazie.nl 
Heeft u vragen? Mail dan naar: 
tft@berkeninazie.nl 
 
André en Brenda Berkhout hopen 
vanuit de Kerk van de Nazarener 
Zaanstad te worden uitgezonden. 
 

 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  

‘Onze hoogste prioriteit is God te 
verheerlijken door de miljoenen Oost-
Aziaten te bereiken met het evangelie 
van Jezus Christus.’ 

 
 
 
 
 

             BERKEN IN AZIE               

Nieuwsbrief Berken in Azië – januari 2022 

www.berkeninazie.nl
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Toen Noach de opdracht kreeg om een ark te bouwen was dat niet een keuze die even 
gemaakt was en de volgende dag was alles achter de rug. Sommige mensen denken dat 
het ruim 100 jaar heeft geduurd voordat de ark klaar was. En al die tijd moest Noach 
zowel intern als extern de strijd aangaan. Mensen verklaarden hem voor gek! En 
wellicht heeft hij zichzelf regelmatig voor gek verklaard. Heeft God wel écht gezegd?! 
Gaat er wel echt water komen? In ons leven hebben we naast directe gehoorzaamheid 
ook volharding nodig om God te volgen. God spreekt en soms duurt het jaren voordat 
de vervulling daar is. Ondertussen vraagt het geloof en volharding! 
Aan het einde van de dag heb ik geleerd dat God ALTIJD te vertrouwen is! Wanneer Hij 
iets besteld, dan betaald Hij ook. Als Hij heeft gesproken, dan moet ik handelen. En 
hoe lang het ook duurt, Hij is trouw... Jij ook? 
 
Jarno van Dijk  
 

 
 

1. Welkom 
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Algemeen 
 
    Inmiddels zijn we terug gekomen van de visiereis naar Thailand. Doel van de visie 
reis was duidelijk krijgen wat er gebeurt op het veld, of onze verwachtingen kloppen 
en of het voor ons passend is. We zijn 18 december tot en met 30 december op visie 
reis geweest. Een mooie ervaring waarin veel duidelijk werd. We hebben gehoord en 
gezien wat nodig was. De visie reis heeft onze verwachtingen waargemaakt. 
Als missionaris moet je de cultuur en taal kennen anders lukt niets. De cultuur,  het 
boeddhisme en de verwevenheid daarvan in alle aspecten van de cultuur. Als 
missionaris in Thailand is dus allereerst die studie van belang,  alles is anders hier. Het 
vereist heel veel geduld en een dienende houding.  Het is belangrijk om de sociale 
regels te kennen,  de manier waarop je iemand begroet zegt al veel. Als missionaris 
moet je dit weten om een relatie op te bouwen. Je laat dan merken dat de ander 
gezag heeft, respect verdiend. Eten met elkaar is in Thailand heel belangrijk, hiermee 
worden contacten gelegd en komen de gesprekken op gang. Thaise kerken zijn klein. 
Twee derde van alle kerken heeft minder dan 40 leden. Mede als gevolg hiervan is er in 
Thaise kerken veel meer het gevoel samen een familie te zijn. Je bent minder anoniem 
en meer mensen worden bij het kerkenwerk betrokken. Tegelijkertijd betekent het dat 
er soms zo weinig structuur en kader is, dat het moeilijk voor de kerk is om te 
functioneren. De kerk in Thailand is klein maar groeiend. Twee derde van de 
christenen is zelf tot geloof gekomen vanuit een boeddhistische achtergrond. Thaise 
christenen weten, als betrekkelijk nieuwe minderheid, dat de Bijbel vaak tegen hun 
cultuur ingaat en dat ze geroepen zijn aan Gods kant te staan. Als Christen Thai is het 
moeilijk om je geloof uit te dragen. Je wordt vaak niet serieus genomen en mensen 
kijken je soms met de nek aan. Van buitenlanders wordt verwacht dat ze Christen zijn. 
Van Thai wordt verwacht dat ze Boeddhist zijn. Een Christelijke Thai is dus niet 
normaal. Een van de problemen is echter el dat ook in de kerken de Thaise cultuur nog 
speelt. Mensen van een lagere klasse dan de mensen in de kerk worden vaak niet 
geaccepteerd. 
 
 
 
 
 
 

2.  Visiereis 
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Bezoek OMF Bangkok 
 

    In Bangkok wonen ongeveer 13 miljoen 
mensen. 0,4 procent is christen. Dat zijn 
52000 mensen. De kans dat je christenen 
tegenkomt is erg klein. Als we dit omzetten 
naar de Zaanstreek zouden daar 628 
christenen wonen. Als missionaris word je aan 
een kerk in Bangkok verbonden om te dienen 
en om te helpen. De rol van missionaris is 
voornamelijk ondersteuning van de lokale 
kerken en deze leren missionair te zijn. 
Relaties aan gaan,  niet zoals vroeger even 
het evangelie vertellen,  maar gelijkwaardig 
zijn en respect tonen. Uiteindelijk gaan de 
buitenlanders weer weg en worden ze nooit 
helemaal deel van de gemeenschap. 
De eerste week hebben we meegelopen met 
Davi, de Braziliaanse teamleider van het 
urban poor team in Bangkok. Davi komt uit 
Brazilië. Het evangelie is ooit tegelijk in 
Thailand als in Brazilië gebracht. Opvallend is 
dat in Brazilië nu 40 miljoen christenen zijn 
en in Thailand 600.000. Komt mede door het 
boeddhisme en de cultuur. 
We zijn in gesprek geweest met 3 bijzondere 
Thaise mannen; alle 3 christen. Ze hebben 
samen een bedrijf, de Baan Nokkamin 
Foundation, bestaande uit 4 kindertehuizen, 
een pastor/ voorganger van de aan de 
foundation gekoppelde kerk en een werk 
ervaringsplek voor mensen met een verslaving 
en een inzameling van ingebrachte spullen en 
spullen voor recycling. Het is balanceren, 
evangelisatie is niet gemakkelijk. Het 
kindertehuis mag bijvoorbeeld niet 
evangeliseren. Een bedrijf/organisatie mag 
alleen doen waar ze voor ingeschreven staat. 
Om evangeliseren toch mogelijk te maken is 
de organisatie dus opgesplitst in drie 
verschillende takken, kindertehuis, kerk en de 
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werk/ervaringsplaats. Op de 
werk/ervaringsplaats en in het 
kindertehuis laten de werkers door hun 
gedrag zien wat christen zijn is. 
De dag erna zijn we naar een arme wijk 
in een van de khlongs geweest. Een 
khlong is een kanaal. Het is een lange 
weg met krotwoningen. Vergelijkbaar 
met de townships in Zuid Afrika. Aan de 
ene kant staan  legale huisjes en aan de 
andere kant, voor een deel boven de 
rivier, de illegale huisjes. OMF heeft een 
missionaris die ondersteuning biedt aan 
een centrum waar voor eten wordt 
gezorgd  en voor bijbel onderwijs.  Het 
wordt gerund door Thai. 
 
 
     We hebben ook een aantal dagen 
meegelopen met Deborah, de 
missionaris uit Singapore. We hebben 
een aantal ouderen bezocht met het 
team. Ouderen hebben het slecht hier, 
er zijn geen voorzieningen. Samen met 
Deborah hebben we de kinderclub 
meegemaakt, leuk om de kinderen 
Thaise kerstliedjes horen zingen.  Ze 
kregen allen een cadeautje en aten met 
elkaar van de KFC. Kip en patat,  dat 
eten de kinderen nooit. De club wordt 
door Thai gedraaid,  de OMF werker 
ondersteund alleen maar. 

 
 
Vervolgens met haar bij een lokale kerk 
geweest om te helpen met het 
samenstellen van 100 kerstpakketten 
voor mensen in de buurt , ook al ben je 
een kleine, arme kerk, er is altijd een 
manier om een ander te helpen en zo 
Jezus zijn liefde te laten zien. De 
kerken bestaan uit ongeveer 25 tot 40 
mensen. Door corona maatregelen 
mogen er maar 15 mensen komen. Er 
zijn geen online diensten, dit heeft 
grote gevolgen voor deze kerken en 
sommige zijn opgehouden met bestaan.

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Heart For Asia. Hope For Billions 
 

Bezoek OMF Maha Sarakham 
 
    Maha Sarakham ligt in de Isaan,  een provincie in noorden van Thailand. De Isaan is 4 
keer zo groot als Nederland en er wonen zo’n 23 miljoen mensen. In de Isaan is 0,15 
procent christen, 34 duizend mensen dus.  Als we dit zouden omzetten naar ons land 
dan zouden er alleen Christenen wonen in Baarn. De Isaan is het armste gedeelte van 
Thailand. Veel meisjes komen uit deze provincie naar de toeristische sector om te 
werken in de hotels, fabrieken en in de prostitutie en hopen een rijke westerse man 
aan de haak te slaan. Geeft financiële zekerheid voor de vrouwen maar ook voor de 
familie. Maha Sarakham ligt noord Oost en is omringd door rijstvelden en worden 
geploegd door waterbuffels. Maha Sarakham is een studentenstad. Er zijn hier zo'n 
60.000 studenten uit de Isaan, studeren is toegankelijk voor alle Thai middels een 
lening die ze kunnen afsluiten en later terugbetalen. 
 
    De visie die hier is om de studenten 
met het evangelie te bereiken en te 
trainen zodat deze in hun eigen 
omgeving andere mensen kunnen 
bereiken. En hier ook kerken kunnen 
stichten. We hebben een bezoek 
gebracht aan het studentcenter.  
 

 
 
Uitleg gehad over wat OMF 
werkzaamheden. Ze doen een spel, 
zingen een lied, delen een Bijbelverhaal 
en gaan in kleine groepjes uit elkaar om 
het Bijbelverhaal te bespreken. Alle 

activiteiten worden in het Engels 
gedaan. Dit is een mooie manier om 
relaties te bouwen en het evangelie te 
delen. Er zijn veel problemen bij de 
studenten zoals identiteit 
problemen.  Kinderen krijgen geen 
grenzen mee, ze ontwikkelen geen 
eigen identiteit. Veel studenten zijn 
depressief. Er wordt ook individueel 
Bijbelstudie gegeven door Coby, een 
Nederlandse missionaris. Zij werkt 
samen met haar man Thomas in de 
wijken en geven Bijbelstudie met 
Hanna, een meisje uit Cambodja die tot 
geloof is gekomen. 
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      Ook een gesprek gehad met een 
Thaise professor Phom, zij is hoofd van 
de farmaceutische faculteit op een van 
de twee universiteiten. Naast het 
werken met studenten zijn ze hier ook 
op zoek naar zendelingen die ingang 
hebben bij de professoren. In de Thaise 
cultuur heb je weinig autoriteit als je 
jong bent. Hoe ouder je bent hoe 
makkelijker er naar je geluisterd wordt. 
Probleem is dat er geen oudere 
zendelingen zijn die kunnen werken met 
docenten team. Als professor kan zij 
niet evangeliseren. Zij staat te hoog in 
de hiërarchie en is superdruk. Ze 
hebben gebeden voor oudere 
zendelingen. De professor staat in hoog 
aanzien door haar onderzoek. God heeft 
haar heel erg gezegend. Zij is door 
Engelse les door middel van 
Bijbelverhalen tot geloof gekomen.  

Zij is nu 2 jaar getrouwd met Doug een 
missionaris. Zij runnen samen een 
school voor de wijk waar zij wonen. Er 
wordt momenteel aan 15 leerlingen 
Engelse les gegeven. 
 

 
 
 

 
Voor ons volgt nu een periode van bezinning, gebed en gesprekken met diverse 
partijen zoals OMF in Nederland  en Thailand en ons thuisfront team. De visiereis heeft 
onze roeping bevestigd en duidelijk gemaakt dat onze plek in Thailand ligt, waar dat 
wordt vanzelf duidelijk de komende periode.
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Dankpunten 
 

Danken voor de visiereis en 
de inzichten die we hebben 
opgedaan 

 
Danken voor de loempia 
actie 

 
Danken voor de mensen die 
tot geloof komen, de mooie 
verhalen en bemoedigende 
gesprekken 

 
Danken voor de mensen die 
ons steunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebedspunten 
 
Bidden voor de zendelingen in 
Thailand die we hebben 
gesproken 
 
Bidden voor de mensen die net 
tot geloof zijn gekomen dwars 
tegen alles in, zoals de 15 
jarige jongen in de sloppenwijk 
 
Bidden voor de mensen die 
invloed kunnen uitoefenen 
zoals Phom en de mannen van 
de Baan Nokkamin Foundation 
 
Bidden voor het vervolg. De 
gesprekken die nu volgen 
 
Bidden voor mensen die ons op 
verschillende manieren willen 
ondersteunen 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dank en gebedspunten 

€ 

@ 

Dit kan middels een fiscaal aftrekbare 
gift: NL25ABNA0247792721 t.n.v. Stichting 
OMF Nederland o.v.v. ‘gift aan OMF voor 
het werk fam. Berkhout’. 

Doneren, aanmelden voor de 
nieuwsbrief : 
https://www.berkeninazie.nl/#steun-ons 

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u 
contact opnemen met ons Thuisfrontteam: 
tft@berkeninazie.nl 

We worden uitgezonden door De Kerk van 
de Nazarener Zaanstad en OMF. 
https://kvdnzaanstad.nl/ 
https://omf.org/nederland/ 
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